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Uitnodiging 
 

 

Lezing / Workshop over de oorspronkelijke volkeren van het  
      Amerikaanse continent. En men noemde ze "Indianen " 

 
Spreker:   Willem Koning in samenwerking met culturele groep Kumaka 
  
Datum:   Zaterdag 18 juni 2016  
Plaats:    Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39 Nijmegen  
Bijdrage:  € 4- per persoon     
  

Programma  
12.30 uur              Inloop / Ontvangst  
12.50 uur              Welkomstwoord  
 
13.00 uur - 13.45 uur:   Deel 1: Persoonlijke ervaringen met de cultuur  

van de oorspronkelijke volkeren van Amerika,  
ondersteund met filmfragmenten  

13.45 uur - 14.00 uur  Optreden culturele groep Kumaka 
 
14.00 uur - 14.30 uur:   Pauze (kleine versnapering en drank voor eigen rekening)  
 
14.30 uur - 15.15 uur:  Deel 2: Het verdrukken van de identiteit van de  

oorspronkelijke volkeren van Amerika in relatie tot  
het koloniale denken, ondersteund met filmfragmenten 

15.15 uur - 15.30 uur   Optreden culturele groep Kumaka 
   

15.30 uur - 16.00 uur:   Vragen / opmerkingen  
16.00 uur:             Sluiting    
  
Indien mogelijk s.v.p. van te voren aanmelden bij:  
  
Johan Dwarkasing   
email: johan_dwarkasing@hotmail.com   
Telefoon: 06.466.32.185  
of:  
Henk Moeniralam  
email: hmoenir@gmail.com  
Telefoon 06.170.82.801  
 

Wij hopen u op 18 juni a.s. te ontmoeten in de zaal van Wijkcentrum Dukenburg. Een boekje over de 
oorspronkelijke volkeren van Amerika, incl. zaken die in de lezing aan de orde komen is in de zaal tegen een 
kleine vergoeding verkrijgbaar. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
De werkgroep Caribische en Aziatische Cultuur Nijmegen,  
Wendla Aalstein - Ronney De Abreu - Alvy Derks-Tai-A-Pin - Farida Dewanchand - Johan Dwarkasing - John 
Hope - Radj Jangali - Miloushka Kronstadt - Julaika Martijn - Henk Moeniralam - Ferdie Peters - Dean 
Richardson.     
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Informatie over de spreker 
 

Lezing / Workshop over de oorspronkelijke volkeren  
  van het Amerikaanse continent 

     
Op zaterdag 18 juni a.s. organiseert de Werkgroep Caribische en Aziatische Cultuur Nijmegen haar vierde 
bijeenkomst sinds de oprichting in juni 2015. Deze keer staat de bijeenkomst in het teken van de 
oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent. Hiervoor heeft de werkgroep de binnen 
Inheemse kringen zeer bekende Willem Koning (Menajare) uitgenodigd.   

 
Willem is in Scheveningen geboren in 1957 uit een gemengd huwelijk. Zijn Nederlandse vader is Dingeman 

Koning en zijn Surinaamse moeder heet Rosa van der Bosch -(Janowamo). Zij is van de stam der Caraïben of 

Kari'na, een van de oorspronkelijke volken van Zuid Amerika. 

Hij groeide op in een tijd waarin er nog weinig mensen van Surinaamse afkomst, laat staan van inheemse  

(Indiaanse) afkomst, in Nederland woonden. Het was voor het gezin Koning best een opgave om te wonen 

en te leven in een overwegend blanke omgeving. Het gezin verbleef in de omgeving van Den Haag waar 

veel mensen uit voormalig Nederlands-Indië woonden. De kinderen werden vaak voor Indisch aangezien.  

Nadat Willem op school een spreekbeurt over het onderwerp Indianen had gehouden, raakte hij 

geïnteresseerd in de historie van de oorspronkelijke bevolking van het werelddeel Amerika. Hij werd 

geconfronteerd met de trieste achtergronden van kolonisatie, volkerenmoord en discriminatie jegens 'de 

Indianen'.  

In 1975 ging Willem met zijn broer Dick, gedurende een periode van zes weken op familiebezoek in 

Suriname. Daar maakte hij kennis met het leven in de dorpen Poika , Bernarddorp en de geboorteplaats van 

zijn moeder, Goede Hoop langs de Coppenamerivier . 

Bij de 'Indiaanse' familie was het thuis erg rustig en werd er naast Nederlands en Surinaams ook het Kari'na 

gesproken, de oeroude taal van de Caraïben. Opa was degene die de moeite nam om hun zoveel mogelijk 

het Kari’na te leren en Willem pikte dat gretig op. Het stimuleerde Willem om verder taalonderzoek hierin 

te doen, vooral toen hij besefte dat de taal op de lijst van uitstervende of bedreigde talen voorkwam. 

In 1978 vertrok hij naar de V.S. om daar als Counselor te werken in een jongenskamp in Maine. Tijdens zijn 

verblijf bracht hij op uitnodiging van een Siouxkennis een bezoek aan het Rosebud-reservaat in Zuid-

Dakota. Hier werd hij geconfronteerd met de keiharde realiteit van de inheemse volken in de V.S. en 

beleefde hij heel duidelijk het onrecht dat deze mensen werd aangedaan. De mensen woonden letterlijk in 

een plaats die gemarkeerd stond als 'Prisoner of War Camp', hetgeen betekent dat de oorspronkelijke 

bevolking gewoon was opgesloten in haar eigen land. Hij zag daar het schrijnende alcoholmisbruik, 

vechtpartijen, discriminatie en wangedrag van de politie tegenover deze groep. Tevens bleek dat buiten de 

reservaten er eigenlijk geen plaats is of was voor de 'Indianen'. 

Later heeft Willem nog zes jaar in de V.S. gewoond en gewerkt. Hij is vermeld op een promotieposter van 

de Florida State Seminoles in Tallahassee in 1979. Zijn oudste zoon Vernon woont momenteel in Shawnee, 

Oklahoma . 

In 1987 heeft hij in de General Assembly van de Verenigde Naties in Zwitserland een casepresentatie 

voorgelezen over de toenmalige positie van de inheemse volken van Suriname. Als gevolg hiervan is een 

Solidarity Statement getekend door overkoepelende inheemse- en supportorganisaties .  
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Overigens is het woord 'Indianen' inmiddels bij gratie van de internationale bijeenkomsten van inheemse 

volken bij de Verenigde Naties vervangen door het woord 'Indigenous Peoples' of 'inheemse volken'. Dit 

houdt verband met de historische vergissing van Columbus die dacht in 1492 in India te zijn aangekomen . 

Voor de duidelijkheid mag gezegd worden dat het woord 'Indianen' toch meer aanspreekt dan het woord 

'Inheemsen', ongeacht de historische achtergrond. 

Willem is getrouwd met Patricia, eveneens afkomstig van de stam der Kari' na. Zij wonen in Amsterdam en 

hebben drie kinderen en twee kleinkinderen.  

In de lezing/workshop van 18 juni a.s. zal Willem o.a. over zijn persoonlijke ervaringen vertellen. 
Daarbij zal hij ingaan op de taal en cultuur van de inheemsen en de omstandigheden waarin ze nu leven.  

 
 
 
 
De werkgroep Caribische en Aziatische Cultuur Nijmegen is een initiatief van enkele personen uit Nijmegen e.o. De 
bijeenkomsten hebben een cultureel-educatief karakter en staan open voor een ieder die belangstelling heeft voor het 
culturele erfgoed van de Antillen, Suriname of het Caribisch gebied.   
De werkgroep ontvangt geen subsidie. Daarom vragen wij voor alle bijeenkomsten een kleine bijdrage per persoon. 
Deze bijdrage kan variëren, afhankelijk van de kosten die gemaakt worden. De bijdrage kunt u bij de ingang van de 
zaal in een doosje of kistje doen. Alles gebeurt op basis van vertrouwen. De werkgroep probeert de kosten voor 
deelname aan haar bijeenkomsten, ook in de toekomst, zo laag mogelijk te houden, opdat zo veel mogelijk 
belangstellenden naar de bijeenkomsten komen.   
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